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Afscheidsgroete

aan onze Stamverwanten itn Noord- en

Zutd-Nederiand.

We keeren terug naar ons geliefd vaderland, Zuid-Afrika.

Henengaande roepen wij U een woord van welgemeenden
dank toe, voor de vele blijken uwer deelneming in ons en
ons zuiderland en laten U tevens na in een vlugschrift eenige
mededeelingen aangaande ,,Afrika: het Land der Toe-
komst” en ,,De Transvaal en zijne Goudvelden”.

Een en andermaal mochten wij het genoegen hebben tot U
te spreken aangaande uwe stamverwanten in Zuid-Afrika.
Gaarne hadden wij dit nog eenige malen gedaan véér onze
afreize, doch bezwaren van verschillenden aard hebben ons
dit belet, zoodat de pen de levende stem moest vervangen.

Verschoont de gebreken, noodwendig verbonden aan vluchtige
opstellen op reis geschreven.

Zij dit boekske het middel voor geestes-gemeenschap nog
na ons vertrek. Vergeet niet uwe broeders in het Zuiden,
vooral niet die in Transvaal, Vaartwell

DE SCHRIJVER.

AMSTERDAM, 21 Juli 1890.
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